A Gré van Pelt gaf zijn team vrijheid en vertrouwen. © Gré van Pelt

Geliefde Bredase schooldirecteur
Gré van Pelt (64) overleden na kort
ziekbed: ‘'Strijder voor gelijke
kansen was zelf kansloos’

Hij was er altijd voor wie hem maar nodig had. Schooldirecteur en
gewapend met zijn camera een bekend gezicht op tal van
evenementen. Hij streed voor gelijke kansen, maar bleek zelf kansloos
toen de ziekte hem trof. Zaterdag overleed Gré van Pelt (64) aan de
gevolgen van kanker.

Héléne Schenk
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Bredanaar Gré van Pelt zag anderen en was zelf ook enorm gezien, zo blijkt
uit de stroom van reacties op zijn overlijden. ,Het noodlot heeft ons
getroffen”, aldus bestuurder Johan van Knijff van scholenstichting Markant
LeerSaam en Stichting Vrije School Breda in de week waarin ook al massaal
afscheid werd genomen van Johan van Opstal (59), leerkracht van
basisschool De Toverlaars in Etten-Leur.



Van Pelt had steeds een vol gevoel en was misselijk. Het bleek veel
ernstiger dan aanvankelijk gedacht. Het nieuwe schooljaar zou zonder hem
van start gaan, iets wat hem erg aan het hart ging. Enkele maanden zou hij
nog hebben, het werden slechts weken.

Emoties

Hij schreef de ouders zelf dat hij niet meer terug zou komen. Zondagavond
kregen zij bericht van school dat Gré was overleden, met het verzoek hun
kinderen te informeren. Maandag was de school dicht, dinsdag kwamen
ouders, kinderen en leerkrachten samen op het schoolplein. In enkele
groepen liepen de emoties hoog op.

A Kinderen van de Tweesprong maakten gekleurde viinders ter nagedachtenis aan hun overleden
schooldirecteur. @ Héléne Schenk

Het is woensdagmorgen. In een ruimte bij de ingang van de school hangen
gekleurde vlinders bij een portret van Van Pelt. Er is een condoleancehoekje
ingericht met een gedenkboek, een knuffel van een konijn en een potje
waarin mensen kunnen doneren voor KWF. Een kind heeft er twee kastanjes
bij gelegd.



Meneer Van Pelt was net Sinterklaas. Hij kende alle
kinderen bij naam

Ouder over overleden schooldirecteur

In de teamkamer hangen condoleancekaarten van collega’s. Ook aan een
van deze muren hangt een foto van Van Pelt, een die hij maakte van het
kunstwerk ‘lk ga via Breda’ op het voormalige CSM-terrein in Breda. Een
ouder heeft geappt: ‘Meneer van Pelt was net Sinterklaas. Hij kende alle
kinderen bij naam.’

Gré van Pelt (30-03-1961 - 27-09-2025)

« (3eboren: Breda
« Woonplaats: Breda

« (etrouwd met Karin van Pelt-Barmentlo,
drie zonen, drie kleinkinderen

« Begonnen in augustus 1984 als leraar op
Princentuin Breda (VMBO), daarna
schooldirecteur in Rotterdam en van
november 2012 tot juli 2013 klein jaar
waarnemend directeur op de Springplank
in Teteringen. Op 1 augustus 2002
begonnen als directeur op de Tweesprong,
waar hij ruim 23 jaar werkie

« (Overige functies: onder meer
vertegenwoordiger basisonderwijs aan
"Thematafel Breda Leert' en voorzitter van
Onyx, samenwerking van
onderwijskansenscholen

« Hobby's: fotografie

« Foto: Lidia van Hooijdonk, hoofdredacteur
kindermagazine ChaTime




Het 21-koppige team blikt terug op zijn leven. Er zijn herinneringen aan
ouders die niet aan durfden te kloppen bij gemeentelijke instanties, maar wel
bij Van Pelt terecht konden voor hulp en een kop koffie, zegt leerkracht Rudy
Pardon. Zoals ook gold voor collega’s, die zijn hulp inriepen als ze weer
eens vastliepen in ParnasSys of een ander ingewikkeld nieuw
administratiesysteem.

Hij was de vader van het team

Nancy Sterrenberg, Collega Gré van Pelt

.Hij kon je in één gesprek het gevoel geven dat je zijn vriend was”, zegt
Esther Adriaanse. ,Hij was de vader van het team”, vat Nancy Sterrenberg
samen. De nestor ook van alle schooldirecteuren van de elf scholen die
onder de koepel vallen. Van Knijff: ,Altijd actief, in allerlei commissies en
werkgroepen. Namens de scholen zat hij aan de Thematafel, waar subsidies
over Breda werden verdeeld.”

En in zijn vrije tijd was hij dus fotograaf. Hoffotograaf van het Kielegat.
Aanwezig op alle evenementen, van Singelloop tot Jazzfestival. Liefhebber
ook van de natuur. Op zijn rouwkaart staat een eigen opname van het
bankje aan het Rondven, op de Strijpbeekse heide. ,Hij had rijk kunnen
worden van die foto's”, zegt collega Roos Vesters. ,Maar zo was hij niet. Hij
was zeer vrijgevig.”



‘Gré, de man die ons in vrijheid, met een blij gemoed en veel vertrouwen
heeft laten werken, is er niet meer’, schrijft oud-collega Vic van de Reijt in
een app aan het team Tweesprong. ‘De mooie herinneringen aan hem
verlaten ons niet.’

A Een van de foto’s van Bredanaar Gre van Pelt, die hij maakte van het kunstwerk 'Ik ga via
Breda' van Nina Lenting. € Gré van Pelt
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