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Locaties van de 6 huisjes. Het wijkje werd door de Helmondse bevolking Borneo 

genoemd. 
100 meter ten noorden hiervan (bij de punaise) werd later de St. Jozef 

gedachteniskapel gebouwd. 

DE ST. JOZEFKAPEL 
Op 25 september 1944 werd Helmond bevrijd door de 11de Pantser-en de 3de 

Infanteriedivisie van het 8ste Britse legerkorps. Het Royal Norfolk Regiment 

maakte deel uit van dit legerkorps, dat de taak had om aan de rechterkant van 

'de Corridor' op te rukken. Deze zou hierdoor worden verbreed, waardoor het 

voor de Duitse troepen moeilijker zou worden om 'de Corridor' te doorbreken. De 

Britse opmars verliep echter traag. Vooral bij de Zuid-Willemsvaart werd veel 

tegenstand ondervonden van de Duitse 107de Panzerbrigade. Wekenlang vonden 

er zware gevechten plaats in Oost-Brabant. 

 

De kapel uit 1948 was het eerste en meest opvallende oorlogsmonument 

waarover Helmond beschikte en werd opgericht uit dank voor het feit dat de 

Sint-Jozefparochie tijdens de oorlogsjaren door Sint-Jozef is beschermd en 

gespaard bleef van het oorlogsgeweld. Ook had het gebouw een architectuur-

historisch belang omdat het gebouwd is volgens de ideeën van de Bossche 

School. 

 

Een artikel van AEMJ van Krieken: 

 



 



 

 

 



 



 



 



 

 
 



 



 


