
   

 

   

 

27 februari 2026 / 9 ramadan 1447 H 
 

 

NIEUWSBRIEF 
Jaargang 22, nummer 6 

 
Wist-u-dat… 
 

.... Reda uit groep 1a al 5 surah’s uit zijn hoofd 
kent?  
 

.... Meryem en Sayfeddin mee hebben gedaan aan 
de koranwedstrijd Allahoema bareek?  
 

.... groep 1a heel graag een tosti dag wil elke 
week?  
 

.... Groep 1a deze week is begonnen met het 
knutselen van een kaaba?   
 

…. de meeste kinderen in groep 2a al meer dan 16 
letters kennen? Allahoemma Barek!  
 

…. Ahmad uit groep 2a heel goed kan helpen met 
opruimen? Heel erg knap!   
 

…. Gulsemens zusje bij Ikraatje is begonnen en dat 
zij soms even een kijkje neemt bij haar zusje?  
 

…. er een nieuwe leerling bij ons in de klas is 
begonnen? Welkom Amir!  
 

... Yahya & Noor uit 3a mee hebben gedaan aan de 
koranwedstrijd? Ma sha Allah wat goed!  
 

.... Alina, Djanaat en Salma later juf willen worden?  
 

...dat groep 3a een hele supergezellige letterfeest 
heeft gehad?  
 

.... groep 3a met kern 8 begint na de 
voorjaarsvakantie?  
 

…. Mohammed Amine & Damin mee hebben 
gedaan aan de koranwedstrijd? Maa shaa Allah 
wat deden ze dit goed!  
 

…. Halil al super vlot kan lezen?  
 

…. groep 3b enorm veel zin heeft in de ramadan?  
 

…. Aya A uit groep 3/4 2e is geworden op de 
koranwedstrijd?  
 

…. een aantal kinderen uit groep 3/4 met de 
Ramadan meedoen en het een makkie vinden?  
 

…. wist je dat je niet doodgaat van een 
muggenbult? Nou gelukkig maar Nooh hihi  
 

…. Montasir uit groep 4a heel erg behulpzaam is?  
 

.... Devren uit groep 4a heel goed kan tekenen?   
 

…. Omair en Romaysa uit groep 4a mee hebben 
gedaan aan de koranwedstrijd?  
 

…. Samera uit groep 4a heel goed Engels kan 
praten?  
 

…. Sofiya uit groep 4b haar zwemdiploma A heeft 
gehaald?  
 

…. Maryama uit groep 4b een goede werk- en 
luisterhouding heeft?  
 

…. Tasnim uit groep 4b altijd lief is voor iedereen?   
 

…. groep 4b ontzettend veel zin heeft in 
de Iftar met de groep?  
 

.... Juwayriyah, Asya en Beyya uit groep 5a zijn 
begonnen met paardrijlessen?  
 

…. er op vrijdagavond 27 Februari 
een ramadan iftar wordt georganiseerd en dat wij 
als klas daar enorm naar uitkijken?   
 

.... Asya en Ayman uit groep 5a hebben 
meegedaan aan de Koranwedstrijd?   
 

.... de leerlingen van groep 5a dol zijn op 
gymmen?  
 

.... Lamiaa uit groep 5b een zusje heeft 
gekregen? Allahumma barik!  
 

.... Mariam en Osman uit groep 5b deel hebben 
genomen aan de Koranwedstrijd?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN DEZE NIEUWSBRIEF KUNT U LEZEN OVER: 

De maand Ramadan  

Plusklas 

Koranwedstrijd 

 

   

  De maand Ramadan 

De ramadan is voor ons een periode van 
vasten, een maand van bewustwording, 
zelfdiscipline en innerlijke groei. In deze 
heilige maand leren wij wat het betekent 
om ons gedrag, onze woorden en intenties te 
zuiveren en verantwoordelijkheid te nemen 
voor onze eigen ontwikkeling. De profeet 
zei:   

'Wie Ramadan vast uit geloof (īmān) en in de 
hoop op beloning van Allah (iḥtisāb), diens 
eerdere zonden worden vergeven.'  
(Overgeleverd door al-Bukhari en Muslim)   

Imam al-Ghazali leert ons dat het vasten drie niveaus heeft, namelijk: het vasten 
van het lichaam (onthouding van eten en drinken), het vasten van de zintuigen 
(bescherming van ogen, oren en tong) en het vasten van het hart (het zuiveren 
van intenties en gevoelens). Zo leren we samen dat de maand Ramadan een 
periode is van karaktervorming en innerlijke verfijning.  

Met het begin van de maand Ramadan hebben wij ook het thema ‘Geduld’ 
(Sabr) centraal staan. Het uitgangspunt van dit thema is een prachtige vers in de 
Koran waarin Allah zegt:  

“O jij die gelooft! Zoek hulp met geduld en gebed. Waarlijk. Allah is met 
de geduldigen. “(Baraqarah, 153).   

Geduld is het vermogen om rustig te blijven, verstandig te handelen en vol te 
houden in het goede. Tijdens de maand Ramadan wordt deze eigenschap extra 
geoefend door vol te houden bij honger, vermoeidheid en het beheersen van 
emoties. 
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.... de jongens uit groep 5b iedere maandag 
de adhaan van het middaggebed verzorgen?  
 

.... de leerlingen uit groep 5b iedereen een 
gezegende ramadan wensen?  
 

…. Juwayriyah uit groep 4a haar zwemdiploma B 
heeft gehaald?  
 

…. Sajra uit groep 5a hele mooie bloemen kan 
tekenen?   
 

…. Tusem uit groep 5a een hele zorgzame zus is?   
 

…. Meryem uit groep 5a binnenkort een zusje 
krijgt?  
 

…. groep 5a binnenkort een bezoek aan de 
tandarts op de planning heeft staan?  
 

…. groep 5a heel goed weet wat ze moeten doen 
als de emoties hoog oplopen?  
 

.... Muhammed uit groep 5b heel goed kan 
voorlezen?  
 

.... Safouane uit groep 5b erg goed is in 
midgetgolfen?  
 

.... de leerlingen van groep 5b sinds de 
herfstvakantie een nieuwe stagiaire hebben? 
Welkom juf Ahida!  
 

…. groep 6a twee hele behulpzame stagiaires 
heeft? Ze heten Romaysa en Laila.  
 

…. Adam uit groep 6a de juf heel goed helpt met 
feedbackrondes? De juf is daar heel erg blij mee!  
 

…. Sajra uit groep 6a op paardrijles wil? Wat leuk, 
nu heeft groep 6a maar liefst vijf meiden die 
paardrijden!  
 

…. Miriam en Zayd uit groep 6a onze klas 
vertegenwoordigen in de leerlingenraad?  
 

.... Sara H. en Youssef O. uit groep 6b mee hebben 
gedaan aan de Koranwedstrijd?  
 

.... Sara H., Khadija, Amila en Isra M. uit groep 6b 
een gezamenlijke hobby hebben? Ze zitten 
allemaal op paardrijden!  
 

.... Sara B. en Zakariya uit groep 6b onze klas 
vertegenwoordigen in de leerlingenraad?  
 

.... Mohammed A. uit groep 6b een zusje heeft 
gekregen? Allahumma barik!  
 

.... Benjamin uit groep 7b alle soera’s foutloos uit 
zijn hoofd kent.   
 

.... Ilyas de Koranwedstrijd 
heeft gewonnen? Masha Allah!  
 

…. Noor zo lief is geweest om te trakteren vanwege 
Ramadan. Moge Allah jou rijkelijk belonen!  
 

.... de leerlingen van groep 8a blij zijn dat de zware 
toetsen voorbij zijn? Moge Allah het beste uit onze 
leerlingen halen, Allah humaAmeen!   
 

.... de groepen 8 een musical hebben uitgekozen?  
 

.... Ilhan en Junaid mee hebben gedaan aan de 
koranwedstrijd? Ze hebben niet gewonnen, maar 
we zijn supertrots op ze!   
 

..... Zakaria in de bibliotheek met de tweede ronde 
van de voorleeswedstrijd heeft meegedaan?   
 

…. de audities van de musical in volle gang zijn. 
Het oefenen kan beginnen. Juf Malika komt 
hiervoor elke woensdag naar school, zodat er 
straks een mooie show neergezet gaat worden.   
 

…juf Hellime bezig is met afstuderen? Moge Allah 
het haar vergemakkelijken en dit schooljaar laten 
slagen, in shaa Allah.  
 

.... Ismail uit groep 8b samen met een andere 
leerling de koran wedstrijd heeft gewonnen?  
 

.... En dat Selwa uit groep 8b de derde plek heeft 
gekregen? Masha Allah!   
 

.... de groepen 8 de doorstroomtoets hebben 
gemaakt?  
 

.... dat ze hun advies voor het VO hebben 
gekregen?  

Plusklas 
 
Assalamoe Alaikoem beste ouders/verzorgers, 

  

De komende weken werken de leerlingen aan 

uitdagende projecten passend bij hun groep:  

• Groepen 5 t/m 8 maken een eigen 

escaperoom. Ze bedenken een thema en 

een verhaal, ontwerpen puzzels met 

rekenen, taal en logisch denken, maken 

materialen en testen elkaars escaperooms. Zo oefenen ze belangrijke 

vaardigheden zoals samenwerken, plannen, creativiteit en 

probleemoplossend denken.  

• Groepen 3 en 4 gaan schaken. Ze leren de spelregels, oefenen 

strategieën en ontdekken hoe ze vooruit kunnen denken. Zo 

ontwikkelen ze concentratie, logisch denken en 

doorzettingsvermogen.  

Beide projecten sluiten aan bij onze islamitische identiteit door de kinderen 

ruimte te geven om verantwoordelijkheid en eigen keuzes te nemen. We kijken 

ernaar uit om samen met de kinderen deze leerzame en leuke projecten tot 

een succes te maken!  

 

Met vriendelijke groet/ Wassalaam,  

Juf Malika  

  

Koranwedstrijd 

Op 12 februari 2026 vond onze jaarlijkse Koranwedstrijd plaats. Het was een 
waardevolle dag waarop de kinderen met toewijding verzen uit de Heilige koran 
hebben gereciteerd. Deze wedstrijd draaide niet alleen om correcte uitspraak, 
maar vooral om liefde voor het Woord van Allah, dapperheid, concentratie en 
doorzettingsvermogen.  
Wij zijn trots op alle leerlingen die hebben deelgenomen en bedanken iedereen die 
heeft bijgedragen aan het organiseren van deze mooie dag.  
 

          
 

         

       Belangrijke data 
 
Iftaravond          vrijdag 27 februari 
Eid-ul Fitr           donderdag 19 en vrijdag 20 maart (vrij) 
Viering Eid         maandag 23 maart  


