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Eid-ul Fitr editie

Eid-viering op school

Een feestelijke dag om niet te vergeten. Elhamdoelillah kijken wij terug op een 
prachtige Eid-viering op school. Het was een dag vol vreugde, verbondenheid en 
mooie momenten, waarin we samen hebben genoten.

De kinderen namen deel aan diverse leuke en afwisselende activiteiten. Zo 
maakten zij cupcakes, werden zij geschminkt en speelden zij met XL-spellen en op 
de springkussens. Grote favorieten waren het XXL kussengevecht, XXL Whack-a-
Mole en XXL Plinko. Daarnaast waren er creatieve en leerzame workshops, zoals 
science snoep maken, kalligrafie en het maken van een foliekaart met reliëfpatroon. 
Ook werd er gelasergamed en genoten de kinderen van een lekker patatje.

Onze mascottes Ikram en Karim maakten de dag compleet en zorgden voor veel 
enthousiasme en blije gezichten bij de kinderen.

We hadden alhamdoulilah geluk met het heerlijke, warme weer, wat bijdroeg aan de 
fijne en feestelijke sfeer van de dag.

Tijdens deze dag hebben wij ook de groep met de meeste donaties extra in het 
zonnetje gezet. Voor hen hadden wij een aantal bijzondere verrassingen voorbereid 
als blijk van waardering voor hun inzet en betrokkenheid. 

Wij willen alle ouders en kinderen hartelijk bedanken voor hun donaties. Dankzij 
jullie betrokkenheid en vrijgevigheid hebben wij, Allahuma barek, maar liefst 

opgehaald voor het goede doel. Een prachtig resultaat waar we samen 
trots op mogen zijn.

Moge Allah (swt) jullie vrijgevigheid accepteren, het zwaar laten meewegen op jullie 
weegschaal en het vele malen bij jullie terug laten komen. Moge Hij jullie en jullie 
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kinderen rijkelijk belonen, beschermen en zegenen met het beste in deze dunya en 
het hiernamaals.

betrokkenheid. Dankzij jullie hebben wij deze dag op een mooie en succesvolle 
manier kunnen realiseren voor de kinderen. 

Graag willen wij ook twee bijzondere moeders extra in het zonnetje zetten.

Een bijzondere dank gaat uit naar de moeder die speciaal van ver is gekomen en al 
om 07:00 uur in de ochtend voor ons klaarstond om haar auto uit te lenen, zodat wij 
het aggregaat konden ophalen. Daarnaast heeft zij ook geholpen met het opzetten. 
Haar inzet en toewijding zijn van grote waarde geweest.

Ook willen wij de moeder bedanken die fi sabilillah een prachtige moskee heeft 
gemaakt. Deze bijzondere en waardevolle bijdrage heeft de dag nog mooier en 
betekenisvoller gemaakt voor de kinderen.

Moge Allah (swt) al jullie inspanningen accepteren en jullie rijkelijk belonen voor 
alles wat jullie hebben bijgedragen. Moge Hij onze kinderen laten opgroeien in 
gezondheid, imaan en geluk. 

Eid herinnert ons aan saamhorigheid, dankbaarheid en het delen met elkaar. Zoals 
Allah (swt) zegt in de Koran:

(Soera Al-Baqarah, 2:272)

    

Dankwoord
Het was een prachtige dag, waarbij iedereen heeft genoten. Graag 

willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen te 
bedanken die hieraan heeft bijgedragen, in het bijzonder de 
werkgroep en de ouders. Moge Allah jullie rijkelijk belonen.


