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Wist-u-dat...
....groep1/2a met thema vakantie is
begonnen?

.... groep 1/2a een ijssalon in de klas heeft?

....Inaya, Arzem, Djanaat en lugmaan hun
veterstrikdiploma hebben gehaald? ma sha
Allah!

.... Aya uit groep 1/2b grote zus is
geworden? Ma sha Allah.

.... groep 1/2b bezig is met het allerlaatste
them: thema vakantie?

.... de leerlingen van groep 1/2b laatst
hebben gepicknickt in het speeltuintje?

.... de ouders van Youssef, Nour en Safae uit
groep 3b op Hadj zijn geweest? Moge Allah
hun Hadj en gebeden accepteren in sha
Allah!

.... Youssef uit groep 3b op M8 niveau leest?
Nog even en dan is hij AVI uit. Ga zo door!

.... we over 4 weken zomervakantie hebben?

.... Marouane uit groep 3c een medaille heeft
gewonnen met voetbal? Ma sha Allah!

.... Sara uit groep 3c haar zus heel erg mist
die naar schoolkamp is? Ze kijkt uit naar
haar terugkomst!

.... Ahmed uit groep 3c al heel goed kan
lezen en met groep 5 mee leest? Heel knap
ma sha Allah!

.... Besma uit groep 4a is begonnen met het
wisselen van haar melktanden?

.... Manaar uit groep 4a 100% heeft
gescoord voor woordenschat en taal
verkennen?

.... Meyzuun uit groep 4a haar zwemdiploma
B heeft gehaald?

.... Ahmed uit groep 4a zijn zwemdiploma C
heeft gehaald?

.... Maida uit groep 4a AVI-uit is? Ma sha
Allah!

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over:

Afsluiting schooljaar
DLP

Eid-ul-Adha
Technieklessen
Plusklas

Kamp groep 8
Sponsorloop

Thema ochtend
Vakantielezen

Afsluiting schooljaar

Beste ouders, verzorgers en leerlingen,

Het einde van het schooljaar is in zicht en wat is het een
mooi jaar geweest Alhamdulillah! We willen graag van deze
gelegenheid gebruik maken om terug te kijken op een jaar
vol groei, plezier en mooie herinneringen. Dankzij de inzet
en betrokkenheid van iedereen, hebben onze leerlingen
weer fantastische stappen gezet in hun ontwikkeling.

Sinde

fooljaa,
‘7 schoolfa r\

We willen alle leerlingen bedanken voor hun inzet, enthousiasme en doorzettings-
vermogen. Jullie hebben geleerd, gespeeld en samen mooie dingen gedaan. Ook
onze leerkrachten en medewerkers verdienen een groot compliment voor hun
toewijding en passie. Jullie maken van onze school een warme en inspirerende
plek waar iedereen zich thuis voelt.

Nu is het bijna tijd voor de zomervakantie! We hopen dat iedereen kan genieten
van een fijne, ontspannende en gezellige vakantie, gevuld met mooie momenten,
rust en avontuur. Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, we wensen alle kinderen
en gezinnen een zonnige en voorspoedige zomer toe.

We kijken uit naar het nieuwe schooljaar, waarin we samen weer nieuwe doelen
zullen bereiken en plezier blijven maken insha Allah.
Namens het hele team van lkra wensen wij u allen een fijne zomervakantie!

DLP (Dordtse Leer Programma)

Dit schooljaar stonden er heel wat leuke buitenschoolse activiteiten op het
programma. Alle kinderen konden zich inschrijven om mee te doen en wat is er
enthousiast deelgenomen!

Onze kleuters lieten zich inspireren door mooie verhalen
en maakten prachtige tekeningen en knutselwerkjes.
Groep 3 en 4 gingen aan de slag met koud koken en
ontdekten de wonderen van de natuur. In groep 5 en 6
werden creatieve filmpjes gemaakt en stond een
avontuurlijke survival op het programma. En in groep 7
en 8 kwamen ware cakebosses en ondernemende talenten naar boven!

We hebben veel positieve feedback ontvangen van de leerkrachten die deze
activiteiten hebben begeleid. We hopen van harte dat de leerlingen er net zo van
hebben genoten als wij.

Ook volgend schooljaar staan er weer inspirerende en leuke activiteiten gepland.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen jullie via Parro meer
informatie, in sha Allah!


https://nl.wikipedia.org/wiki/Muharram

.... Jenna uit groep 4b grote zus is geworden
van een broertje?

.... Groep 4b extra goed bezig is met netjes
schijven?

.... Hamza uit groep 4b heel goed kan
voetballen?

.... Oumayra uit groep 4b met de fiets naar
school gaat?

.... Sara H uit 5b een prijs heeft gewonnen
met paardrijden?

.... Lyam uit 5b verschillende prijzen heeft
gewonnen met voetbal?

.... Nourdeen uit 5b de meeste punten voor
zijn team heeft gescoord?

.... Mohamad uit 5b heel vriendelijk en
behulpzaam is?

.... juf Sevval van groep 6a haar stage bij ons
heeft afgerond en haar diploma heeft
behaald? We zijn ontzettend trots op haar en
wensen haar veel succes! Gelukkig nemen
we nog geen afscheid, want op woensdag 9
juli gaat ze gezellig mee op schoolreis.

.... Safira uit groep 6b tweede is geworden bij
een paardrijwedstrijd?

.... de ouders van Adam uit groep 6b onlangs
zijn teruggekeerd van de hadj? Moge Allah
hun hadj accepteren.

.... Abdi Rahim uit groep 6b inmiddels 21
juzz uit de Koran heeft gememoriseerd?

.... groep 7a een beroepenbeurs aan het
organiseren is?

.... de leerlingen uit groep 7a zin hebben om
naar groep 8 te gaan?

.... groep 7a binnenkort hun voorlopig advies
ontvangen?

.... de leerlingen een gastles van een
hoofdinspecteur hebben gehad?

.... broeder imam Azzedine Karrat een lezing
aan groep 7 en 8 heeft gegeven?

.... de leerlingen van groep 7a hebben laten
zien dat zij een toffe groep zijn en de juf hier
erg blij mee is?

.... de groepen 7 les hebben gehad van een
hoofdinspecteur bij de politie?

.... Selwa uit groep 7b binnenkort een zusje
krijgt? In Sha Allah!

.... Rayan uit groep 7b enorm goed kan
gamen en soms zelfs zijn eigen games
ontwerpt?

.... Suleymaan, Sama en Hudayfa uit groep
8a hun nieuwe klas op de middelbare school
al hebben ontmoet?

.... Hudayfa uit groep 8a een zusje heeft
gekregen? Moge Allah haar laten opgroeien
tot een vrome moslim.

Eid-ul-Adha viering

Een feestelijke dag om niet te vergeten! Elhamdoelillah, wat
hebben wij een prachtige dag gehad op school tijdens de viering
van Eid-ul-Adha! Het was een dag vol vreugde en plezier.

De kinderen genoten van verschillende activiteiten, zoals:
*Ontbijt gezamenlijk in de klassen. Dank aan alle ouder(s)/
verzorger(s) voor al het lekkere eten!

*Meester Mustapha kwam de leerlingen het belang van deze
gezegende dag vertellen en het verhaal van de profeet Ibrahim
(vrede zij met hem)

*De leerlingen konden springen en spelen op grote
springkussens

*Meedoen aan leuke en uitdagende spellen

*Zich uitleven tijdens de spectaculaire mega Swing Off

*En als kers op de taart: een ijsje halen bij de ijscoman

Moge Allah (swt) al onze goede daden accepteren en onze kinderen laten opgroeien
in de islam. Wij danken alle ouders (voor al het lekkere eten), collega's en
vrijwilligers die hebben bijgedragen aan deze prachtige viering.

Eid ul-Adha herinnert ons aan het belang van delen, dankbaarheid en opoffering.
Zoals in de Koran staat: “Hun vlees bereikt Allah niet, en evenmin hun bloed, maar
het is jullie godsvrucht die Hem bereikt.” (Soera Al-Hajj, 22: 37)

Techniek lessen

Wat hebben we dit schooljaar weer fantastische dingen gedaan
tiidens de technieklessen! Onder begeleiding van meester
Suleyman hebben alle groepen, van de kleuters tot en met groep 8, zich vol
enthousiasme gestort op de wereld van uitvindingen, bouwen, technologie en
creativiteit.

We begonnen het jaar met parachutes en eindigden met waterraketten. Wie had
gedacht dat een waterraket echt metershoog kon vliegen? Sommigen kwamen
hoger dan het hoofdgebouw van de lkra. Of dat een simpel plastic zakje als
parachute zo’n indrukwekkende landing kon maken? De kinderen leerden
spelenderwijs over luchtweerstand, zwaartekracht en vormgeving.

Ook zijn er prachtige miniatuurprojecten gemaakt. Denk aan tuinstoelen van
satéstokjes, fantasierijke speeltuinen en zelfs een werkende draaimolen in
kermisstijl. Het was verbazingwekkend om te zien hoeveel technische en creatieve
talenten er in onze leerlingen schuilgaan!

In de hogere groepen gingen we nog een stapje verder: de sterkste brug bouwen,
leren solderen, werken met robotjes, kennismaken met elektronica en zelfs
experimenteren met Al en ChatGPT. Onze leerlingen toonden Ief,
doorzettingsvermogen en vooral veel nieuwsgierigheid.

En natuurlijk was er ook ruimte voor nostalgie. Met elektriciteitsbuizen en papieren
pijlties maakten we jaren 90-speelgoed. Het draaien van de pijltjes was nog best
lastig, maar de lol was er niet minder om. Dit soort projecten herinnerden veel ouders
(en leraren!) aan hun eigen kindertijd en dat maakte het extra bijzonder. Veel vaders
(maar ook genoeg moeders) hebben thuis hun kinderen geholpen met het draaien
van de pijltjes. Jong geleerd is oud gedaan natuurlijk.

En ook aan kunst werd gedacht! Met de Ebru-techniek (papier-marmeren) maakten
we prachtige kunstwerken waarbij techniek en creativiteit hand in hand gingen.

We kijken met trots terug op al deze projecten. Kinderen leerden niet alleen
technische vaardigheden, maar vooral ook samenwerken, problemen oplossen en
hun eigen ideeén tot leven brengen. Wat ons betreft is techniek niet alleen leuk,
maar ook onmisbaar!

Volgend jaar zijn we er insha Allah ook weer bij. Op naar ndg meer ontdekkingen
volgend schooljaar!



.... groep 8 een onvergetelijk kamp heeft
gehad?

.... Atakan uit 8b en Nasreddine uit 8a tijdens
het kanovaren in de sloot zijn gevallen?

.... En Zakaria uit groep 8a ook in het water
is gevallen? Hij sprong iets te hard langs de
zijkant.

.... de groepen 8 nu druk bezig zijn met het
oefenen voor de musical?

.... en dat ze zich 100% gaan inzetten voor
de uitvoering op maandag 14 juli?

Thema ochtend

Aanstaande vrijdag is er weer een
thema ochtend die mede mogelijk
gemaakt wordt door Furca. Jullie
zijn om 9 uur van harte welkom in
het ouderlokaal. Op onderstaande
folder kunnen jullie zien waar het
over gaat. Lijkt het je interessant?
Kom dan zeker langs en wie weet
kan jij meedoen met hun cursus
aankomend schooljaar.

Plusklas IBS lkra: Leren, Bouwen en Beleven!

De leerlingen van de plusklas van IBS lkra hebben het tweede deel van het
schooljaar opnieuw laten zien hoe leren op een creatieve en uitdagende manier
vorm kan krijgen. De leerlingen van groep 3 en 4 gingen enthousiast aan de slag
met schaaklessen. Door spelenderwijs strategieén te leren, werkten ze niet alleen
aan hun denkkracht, maar ook aan concentratie en geduld.

De leerlingen van groep 5 t/m 8 werkten aan een bijzonder project: Bouw je eigen
stad. Ze mochten hun eigen stad ontwerpen en nadenken over infrastructuur,
duurzaamheid en leefbaarheid. Een hoogtepunt was het bezoek van een echte
stedenbouwkundige van de gemeente Dordrecht. Deze expert vertelde boeiend
over wat er allemaal komt kijken bij het plannen en uitbreiden van een stad.

Helaas kon het project door de hadj van juf Malika niet helemaal worden afgerond,
maar dat mocht de pret niet drukken. Als mooie afsluiting gingen de leerlingen op
excursie naar Madurodam, waar ze hun kennis over stedenbouw op een speelse
manier konden terugzien in miniatuur.

We zijn trots op de inzet en creativiteit van onze leerlingen, en kijken uit naar de
volgende inspirerende uitdaging in de plusklas!

Kamp groep 8

De groepen 8 gingen vorige week op schoolkamp. Vanaf 23 t/m 25 juni hebben we
samen leuke driedaagse dagen gecreéerd.

Op de eerste dag 23 juni zijn we met de klassen naar Mookhoek gegaan. Daar
hebben we leuke activiteiten uitgevoerd zoals: Kanoén, Pijl en boog schieten,
levendtafelvoetbal en parcour klimmen.

Daarna zijn wij naar ons verblijfplekje (stayokay) gegaan. Daar zijn we onze koffers
gaan uitpakken. Na een half uurtje gingen we eten en naar buiten.

24 juni zijn we vroeg opgestaan om naar Gorinchen te gaan om daar te gaan bowlen,
karten en lasergamen Diezelfde dag zaten we in het bos met een gezellig kampvuur.
25 juni pakten we onze koffers in. We maakten een lunchpakket en kregen wat
lekkernijen. Toen gingen we met beide groepen 8 naar de Efteling. De klassen
mochten vrij rondlopen en we hadden een tijd afgesproken. Alles ging goed we
hadden het allemaal naar onze zin.

Toen we de bus in stapten om naar huis te gaan was het feest nog niet afgelopen.
De kinderen zongen gezellig met z'n allen in de bus.

Aan het einde heeft iedereen afscheid genomen en mochten ze eindelijk weer hun
familie zien.




Vakantielezen

Leren lezen is een bijzonder
moment. Dat mogen we vieren!
Dit jaar hebben de kinderen iets
geleerd wat ze nog niet konden.
En net als bij de eerste woordjes
praten of leren lopen, opent dat
nieuwe kansen. Maar we
weten...oefening baart kunst.

Hittegolf! Ook deze zomer neemt
Fenna Ramos, bekend van
Zappelin, je weer mee op een
zinderend leesavontuur!
Vakantielezen is hét
zomerprogramma van de
Bibliotheek voor beginnende
lezers. Met spannende verhalen,
toffe video’s én een verkoelend
cadeautje voor iedereen die
meedoet.

vakanhg
= -1ezen

=< & =5
\ A 4

-

Vo ‘A -

In het nieuwe Vakantielezen-
boekje reizen kinderen langs
verschillende landen en houden
ze per gelezen boek bij of het hen
warm of juist koud liet. Hoe scoort
jouw boek op de leesmeter? Voor
elk gelezen boek krijgen kinderen
een sticker, op te halen in de
Bibliotheek. Heb je alle landen
bezocht? Dan ligt er een “cool”
cadeautje voor je klaar! Kijk voor
meer informatie
https://www.bibliotheekaanzet.nl/v

akantielezen voor alle activiteiten
in de bibliotheek. Doe mee met
Vakantielezen voor boekentips,
voorleesfilmpjes en digitale
verhalen.

Sara uit groep 8a

Wij zijn op kamp geweest en we hebben veel leuke activiteiten gedaan zoals bowlen,
kanoén, karten en lasergamen. We vonden het eten niet lekker, maar
Alhamdoulillah, we hebben ervan genoten. Op de laatste dag zijn we nog naar de

Eftelling geweest en het was gewoon leuk &

Imane en Asiya groep 8b

Sponsorloop

Donderdag 3 juli hebben we een sponsorloop op onze school. We zamelen geld in
voor een nieuwe schoolbus. Dit idee is tot stand gekomen door een paar leerlingen
uit groep 8. Helpen jullie mee om het gewenste bedrag te behalen?

SPONSORLOOP
VOOR EEN | A
SCHOOLBUS'

ISLAMITISCHE BASISSCHOOL

IKRA

@ ® ®Belangrijke dagen in de komende maanden ® & &

Schoolreis Woensdag 9 juli Groep 1t/m 7

Donderdag 17 juli t/m

Zomervakantie vrijdag 29 augustus

Alle leerlingen zijn vrij!

Eerste schooldag | Maandag 1 september
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Empowerment voor

moeder van IBS IKRA

Jouw kracht als vrouw, moeder en rolmodel

Ben jij moeder van een leerling op IBS Ikra?
Wil jij groeien in zelfvertrouwen en betrokkenheid bij school?
Doe dan mee aan dit unieke programma, speciaal voor moeders!

Wat leer je? Wat maakt dit
bijzonder?
Meer zelfvertrouwen en rust
Ontdekken van je kwaliteiten * Respect voor geloof en identiteit -
Je rol als moeder versterken * Kleine groep, persoonlijke
aandacht

Beter contact met school
Regie nemen over je leven
Doelen stellen en stappen
zetten

* Thema's zoals: balans tussen
gezin en zelfzorg, zingeving,
geloof en veerkracht W

¢ Na afloop krijg je een persoonlijk
verslag met jouw groei en doelen

Praktische info

Duur: 16 weken
Start: September 2025
Les: 1x per week, 2,5 uur
Taal: Eenvoudig Nederlands, met
ruimte voor uitleg in eigen taal
Trainer: Vrouw met islamitische

?
achtergrond Meedoen :
Locatie: IBS lkra Kom naar de
Kosten: Gratis informatiebijeenkomst!

(mogelijk gemaakt
door IBS lkra)

9.00 uur bij de moeders van OC lkra

IBS Ikra
Deelname is mogelijk
gemaakt door IBS IKRA

Gun jezelf deze kans.

Als jij groeit, groeit je gezin mee




