
 Nieuwe collega's en afscheid van

De groepen 5 en 6 de theatervoorstellingen hebben gehad?
Wij met het nationaal schoolontbijt hebben meegedaan?
Romaissa uit groep 8 de ISRA gaat vertegenwoordigen op de nationale
voorleeswedstrijd?
We de eerste en tweede koffieochtend hebben gehad over mediawijsheid en
gedragsregels op  school?
We de voortgangsgesprekken hebben gehad?
Groep 8 de CITO toetsen heeft gehad?
Meester Abdussamed een zoontje heeft gekregen, Allahuma Bareek.
De schooltandarts weer is langs geweest?
De groep 7 en 8 leerlingen op 11 december een les over de dode hoek hebben
gehad van Veilig Verkeer Nederland?
Op 17 december de groepen 3 & 4 een theatervoorstelling hebben gehad over het
verkeer?
De instroomgroep per 13 januari van start gaat?

Juf Fouzia (groep 5a) 
Juf Hilal (intern begeleider bovenbouw)
Juf Marjon (interim intern begeleider)
Juf Sazia (adjunct-directeur)

Welkom juffen!

Wij hebben afscheid genomen van: 
Juf Najat (intern begeleider bovenbouw)
Juf Ouafila (intern begeleider onderbouw)
Juf Ayse (SMW)

Wij wensen de juffen veel succes toe in hun verdere
loopbaan. 

Juf Fouzia gaat met zwangerschapsverlof.
Geniet van je verlof juf Fouzia!

Wist u dat...

IBS ISRA
Nieuwsbrief

Onze tweede nieuwsbrief van het schooljaar
2024-2025 is een feit! 

 Het eerste helft van het schooljaar zit er
alweer bijna op. 

In deze nieuwsbrief wordt er weer kort
teruggeblikt op een aantal activiteiten en wordt

er belangrijke informatie met u gedeeld.

Veel leesplezier!

As-salaamu
‘aleykoum!

Nieuwsbrief 2 - December 2024

Belangrijke data

Wintervakantie: 23 december t/m 5
januari. 
13 januari start instroomgroep
22 januari t/m 3 februari nationale
voorleesdagen.
Dinsdag 28 januari studiedag alle
leerlingen zijn vrij.



Islamitische Basisschool Isra 
Wilgenlei 149 3053 CG Rotterdam 
Telefoonnummer 010- 7660080 
Website: basisschoolisra.nl

Assalamoe alaikoem, 
Geachte ouders, verzorgers,

Beste ouders,
Met veel plezier willen wij u op de hoogte brengen van enkele belangrijke ontwikkelingen binnen
onze school.

1. Aankomst van onze nieuwe adjunct-directeur, Sazia Rasheed
Per 1 januari verwelkomen wij een nieuwe adjunct-directeur, mevrouw Sazia Rasheed. 
Zij heeft maar liefst 15 jaar ervaring in het onderwijs en we zijn blij haar te mogen verwelkomen 
in ons team. We kijken uit naar haar bijdragen en de positieve invloed die zij ongetwijfeld zal 
hebben op onze schoolgemeenschap.

2. Pestgedrag en versterking van ons pestprotocol
Het is ons opgevallen dat er in de afgelopen tijd steeds meer pestgedrag voorkomt in de klassen, 
vooral wanneer de eigen leerkracht in de pauze niet aanwezig is en het toezicht wordt 
overgenomen door medewerkers van Alfabet Plus. Dit is voor ons een zorgpunt. Daarom gaan 
wij als school strengere maatregelen nemen door ons pestprotocol strikter toe te passen. 
Wangedrag en pestgedrag worden niet getolereerd, en we zullen daar waar nodig snel en effectief
op ingrijpen om een veilige leeromgeving voor ieder kind te waarborgen.
Tijdens de studiedag hebben we hard gewerkt aan het verder ontwikkelen van de schoolregels 
en het gedragsprotocol, die voortaan door elke leerkracht op dezelfde wijze gehanteerd zullen 
worden. Deze documenten kunt u op Social schools terugvinden. 

3. Verkleving van het schoolplein door noodlokalen
Door de plaatsing van de noodlokalen is het schoolplein aanzienlijk verkleind. Dit is een goed teken 
omdat het aangeeft dat onze school groeit, maar tegelijkertijd maakt het de mogelijkheden 
om het schoolplein op een leuke en veilige manier in te richten moeilijker. Als school hebben we 
een beperkt budget voor het schoolplein, en we zijn op zoek naar ouders die wellicht bedrijven hebben 
of kennen die ons kunnen helpen bij het realiseren van een mooi en functioneel schoolplein. 
Als u zelf ervaring heeft met het opknappen van schoolpleinen of als u iemand kent die ons zou 
kunnen helpen, neem dan gerust contact met mij op.

We waarderen uw medewerking en betrokkenheid. Samen zorgen we voor een positieve 
leeromgeving voor onze kinderen!

Nieuws vanuit directie

Volg ons op... 
ibs.isra
Ibs Isra



Even voorstellen...
Juf Fouzia

Juf Hilal

Salam Aleykoum
Beste ouders,

Mijn naam is Fouzia, en ik ben moeder van drie kinderen. 

Ik sta al een aantal jaren voor de klas en ben ontzettend blij dat ik

het team mag versterken als leerkracht van groep 5.
In mijn vrije tijd geniet ik van wandelen, lezen en quality time met mijn

familie. 

Voor mij is het een prachtige uitdaging om elk kind een warm en veilig

gevoel te geven, zodat ze met vertrouwen kunnen groeien en leren.

 Ik kijk er enorm naar uit om samen met uw kind aan de slag te

gaan en hen te helpen het beste uit zichzelf te halen.
Mocht u vragen hebben of graag kennismaken, dan kunt u mij altijd

bereiken via Social Schools.

Hartelijke groet,

Fouzia

Salam Alaykoum,

Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Hilal, en sinds kort ben

ik gestart als intern begeleider op basisschool Isra. Sommigen van u hebben mij

wellicht al zien rondlopen, en met een aantal ouders heb ik al kennis mogen maken. 

Ik heb de taken van juf Najat overgenomen en kijk er enorm naar uit om 

samen met u, mijn collega’s en de kinderen bij te dragen aan een fijne en

succesvolle schooltijd voor alle leerlingen. 

Met 12 jaar ervaring in het onderwijs heb ik zowel jarenlang voor 

de groep gestaan en ervaring opgedaan in de rol van intern begeleider. 

Een groot deel van mijn tijd in het onderwijs heb ik gewerkt in de bovenbouw,

waardoor ik goed bekend ben met de uitdagingen en kansen die deze

 leeftijdsgroep biedt. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden

 van leerlingen met lees- en spellingsmoeilijkheden en ben ik gedragsspecialist, 

wat mij helpt om kinderen en leerkrachten te ondersteunen bij diverse

vraagstukken.  Ik ben enthousiast om mijn ervaring en expertise in te zetten 

op deze prachtige school. 

Samen met u als ouder hoop ik een waardevolle samenwerking op te bouwen, 

zodat we het beste uit ieder kind kunnen halen.  

Mocht u vragen hebben of iets willen bespreken, dan sta ik altijd open voor een

gesprek.  

Met vriendelijke groet, 

 Hilal Yilmaz-Kafali 

Juf Sazia
Beste mensen,

Ik verheug me erop om in januari als adjunct directeur te starten op de Isra.

Via deze weg wil ik me kort voorstellen, ongetwijfeld zullen er binnenkort live

kennismakingsmomenten volgen.

Mijn naam is Sazia Rasheed, geboren en opgegroeid in Den Haag met roots uit

Pakistan. Sinds een aantal jaren wonend in Voorburg met mijn partner Saleem

waar ik een eeuwigheid mee getrouwd ben. Samen zijn we trotse ouders van

twee jonge mannen, Abraar van 25 en Daniaal van 23. Ik reis graag de wereld

rond met mijn gezin, lees veel boeken en houd van natuurwandelingen.

Mijn beste keuze ooit heb ik In mijn jonge jaren gemaakt om vanuit het

bedrijfsleven naar het onderwijs te switchen. Inmiddels ben ik in deze reis 15

jaar verder en heb alle hoeken van het onderwijs gezien. Ik heb genoten van

de kleuters, middenbouw en ben gespecialiseerd in het oudere kind. Na jaren

voor de bovenbouw te hebben gestaan heb ik mijn talenten vooral ingezet op

school breed niveau met name in het verbinden van teams en implementeren

van onderwijs innovaties. Een greep hieruit zijn wetenschap en techniek,

thematisch werken, onderzoekend en ontwerpend leren en allerlei actuele

ontwikkelingen op taalgebied. Ik ben God dankbaar dat ik me in verschillende

managementfuncties heb kunnen ontwikkelen en het onderwijs heb mogen

dienen.

Na jaren voor twee vooraanstaande stichtingen In Den Haag en omgeving

gewerkt te hebben is bij mij de wens ontstaan om vanuit de islamitische

identiteit de maatschappij te dienen. De basisschool naam Isra deed bij mij de

eerste stap zetten; de verwijzing naar de nachtelijke reis van de geliefde

Profeet Muhammad صلى الله عليه وسلم en de diepgaande betekenis naar spirituele groei

hebben voor mij de deuren doen openen.

Samen met Yasmina, het team, ouders en de prachtige kinderen

 hoop ik de gezegende paden te bewandelen en betekenisvol

 onderwijs te bewerkstelligen.

In bescherming van Allah,

Sazia Rasheed



Assalamu alaykum beste ouders/verzorgers,

De wintervakantie staat alweer voor de deur. 
De afgelopen periode hebben we in onze lessen stilgestaan bij belangrijke

waarden zoals saamhorigheid, geduld, eerlijkheid en dankbaarheid. We hebben
gesproken over hoe we, juist in deze koude maanden, warmte kunnen brengen in
de harten van anderen door goede daden en liefdadigheid. Voor onze leerlingen
was dit ook een moment om te reflecteren op hun eigen gedrag en verbinding te

voelen met hun islamitische identiteit. Door verhalen, gesprekken en praktische
voorbeelden hebben we geleerd dat elke dag een kans is om het goede te doen,

thuis, op school en in onze gemeenschap.

De geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم zei: 
"De beste onder jullie zijn degenen die het meest nuttig zijn voor anderen."

(Bukhari).
Laten we deze woorden in ons hart dragen en onze daden laten spreken.

O Allah, open onze harten voor dankbaarheid, verlicht onze dagen met jouw
leiding, 

en maak ons tot mensen die goed doen voor anderen. 
Bescherm onze gezinnen en laat ons steeds dichter bij U komen. Amiin.

Ik wens u en uw dierbaren een gezegende en rustgevende vakantie toe. Moge
Allah جل جلاله ons allen bijstaan in het nieuwe jaar en ons rijkelijk belonen voor onze

inspanningen.

Fii amanillah, 
Meester Abdussamed 
Godsdienstleerkracht

Meester Abdussamed

Assalamu alaykum beste ouders/verzorgers,
De geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم herinnerde ons aan het

belang van twee
grote zegeningen: gezondheid en vrije tijd. 

Hij zei: “Er zijn twee gunsten waar velen zich in
vergissen: gezondheid en vrije tijd.” (Bukhari).
In onze drukke levens staan we hier vaak niet

genoeg bij stil. Toch zijn deze zegeningen 
essentieel voor ons welzijn en onze verbondenheid

met Allah. Gezondheid geeft ons de kracht om te
streven naar het goede, en vrije tijd biedt ons de
kans om te reflecteren, te leren en waardevolle
momenten door te brengen met onze geliefden.

Wij willen u aanmoedigen om samen met uw
kinderen bewust om te gaan met deze zegeningen.
Geef gezondheid de aandacht die het verdient door
gezonde gewoontes te bevorderen, en benut vrije

tijd voor betekenisvolle activiteiten zoals leren,
samen zijn als gezin en het versterken van ons

geloof.

Moge Allah ons helpen deze gunsten op de juiste
manier te waarderen en te benutten.



Een impressie van de afgelopen periode

Romaisa uit groep 8


