
 Nieuwe collega's

Romaisa uit groep 8 de ISRA heeft vertegenwoordigd op de regionale
voorrondes van de Nationale Voorleeswedstrijd?
groep 8 de IEP-doorstroomtoets heeft gehad?
Juf Fouzia een zoontje heeft gekregen? Allahuma Bareek!
de groepen 1, 2, 3 en 4 een voorstelling van de voorleesvader hebben
gehad en dat wij bezoek hebben gehad van Hart van Nederland?
de groepen 1 en 2 een gastles hebben gehad vanuit CJG ter afsluiting
van thema gezondheid en winter?
de groepen 1, 2, 3 en 4 de bibliotheek hebben bezocht?
wij een spiksplinternieuwe bibliotheek op school hebben?
wij de koranwedstrijd op donderdag 20 februari hebben gehad?

Juf Anissa
Meester Sharafdin
Meester Khaled

Welkom juf en meesters!

Wist u dat...

IBS ISRA
Nieuwsbrief

Hierbij onze derde nieuwsbrief van het
schooljaar 2024-2025. Wij wensen jullie veel
leesplezier toe en een hele fijne vakantie en

een gezegende ramadan.

In deze nieuwsbrief wordt er weer kort
teruggeblikt op een aantal activiteiten en wordt

er belangrijke informatie met u gedeeld.

As-salaamu
‘aleykoum!

Nieuwsbrief 3- Februari 2025

Belangrijke data

Voorjaarsvakantie maandag 24-02
t/m 02-03-2025 
Maandag 03-03-2025
Ramadanopening
Maandag 03-03-2025 t/m vrijdag
07-03-2025 rapportgesprekken
 14-03-2025 Kidsiftar
27-03-2025 Studiedag alle leerlingen
vrij
31-03-2025 alle leerlingen vrij  Eid ul
Fitr
9  t/m 11 april schoolfotograaf



Islamitische Basisschool Isra 
Wilgenlei 149 3053 CG Rotterdam 
Telefoonnummer 010- 7660080 
Website: basisschoolisra.nl

Assalamoe alaikoem, 
Geachte ouders, verzorgers,

Met veel plezier willen wij u op de hoogte brengen van enkele belangrijke ontwikkelingen binnen
onze school.

1. Pestgedrag en versterking van ons pestprotocol
Zoals u wellicht weet hebben wij als school nieuwe schoolregels en gedragsregels opgesteld en deze ook
ingezet binnen onze school. Wij hebben gemerkt dat dit voor meer rust binnen de school zorgt. Een
duidelijkere aanpak en consequente maatregelen helpen hierbij. 
Wangedrag en pestgedrag worden niet getolereerd, en we zullen daar waar nodig snel en effectief
ingrijpen om een veilige leeromgeving voor ieder kind te waarborgen. 
Wilt u meer weten, zie het bericht dat gedeeld is op Social School met de bijbehorende bijlagen. 

2. Schooltijden en te laat komen
We willen u graag herinneren aan de schooltijden en het belang van op tijd komen. De schooldeur gaat open
om 8:15 uur, zodat de leerlingen rustig kunnen binnenkomen en zich kunnen voorbereiden op de dag. 
De lessen starten om 8:30 uur. Het is van groot belang dat de leerlingen op tijd zijn, zodat de leerkracht de
les op tijd kan beginnen. Dit helpt ons om de lesplanning te volgen en zorgt ervoor dat alle kinderen de
volledige les kunnen ervaren. We vragen u vriendelijk om ervoor te zorgen dat uw kind tijdig op school is,
zodat iedereen een goede start van de dag heeft. Een rustige start van de dag is essentieel voor de
concentratie en het welzijn van onze kinderen. 

3. Aanmeldingen nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen kunnen via de website van Isra digitaal aangemeld worden, heeft u al een kind op school
dan krijgt uw kind voorrang op een plekje. Hiernaast hebben wij ook nog een grote groep instroom vanuit
de peuterspeelzaal binnen onze school. Ook deze leerlingen krijgen - nadat alle broertjes en zusjes
geplaatst zijn - voorrang op een plekje. Geef wel tijdig (minimaal met 2.5 jaar) de gegevens van uw kind
door, zodat hij/zij op de lijst komt te staan. Juf Loubna zal na de voorjaarsvakantie weer starten met alle
intakegesprekken van leerlingen die na de zomervakantie bij ons zullen starten.

4. Welverdiende vakantie
De afgelopen periode is er hard gewerkt door de leerlingen en leerkrachten. Er zijn weer mooie dingen
neergezet en fijne resultaten behaald. Met z'n allen zijn we toe aan een welverdiende vakantie en
verlangen we om de barakah van de gezegende maand Ramadan te ontvangen. Moge Allah het voor ons
allen een tijd van bezinning maken.
We waarderen uw medewerking en betrokkenheid. Samen zorgen we voor een positieve 
leeromgeving voor onze kinderen!

Nieuws vanuit directie

Volg ons op... 
ibs.isra
Ibs Isra



Even voorstellen...
Meester Sharafdin

Assalamu aleikum ouders en verzorgers,

Mijn naam is meester Sharafdin en ik ben sinds deze maand

begonnen met mijn traject als zij-instromer op basisschool Isra. 

Ik kom uit de financiële sector waar ik 6 jaar heb gewerkt. 

Echter, het onderwijs trok mij meer vanwege de kans om een

positieve impact te hebben op de toekomst van kinderen en de

voldoening die je hierbij voelt. De komende maanden zal ik meelopen

met verschillende klassen om waardevolle ervaringen op te doen en

de leerlingen beter te leren kennen. Ik kijk ernaar uit om samen met

de leerlingen te leren en te groeien. Ik hoop mijn ervaringen en

kennis te kunnen gebruiken om hen iets bij te brengen en klaar te

stomen voor de toekomst en het leven.

Wa salaam meester Sharafdin

Beste ouders en verzorgers,

Met genoegen stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Khalid Bouna en

 47 jaar geleden ben ik geboren op een klein eiland precies in het midden van

 Rotterdam gelegen. In het hart zou ik willen zeggen. Althans, zo voelt het nog altijd voor mij. Negentien jaar alweer ben ik gezegend met een gelukkig

huwelijk waaruit mijn zoon Ilias en dochter Sofia zijn voortgekomen.

Sinds 3 februari ben ik werkzaam op deze mooie school als leraarondersteuner. Sommigen van u zijn mij ongetwijfeld al tegengekomen. Tot de

zomervakantie doe ik verschillende groepen aan, van de onderbouw tot de bovenbouw. In de klas zal ik observeren en leren, en vooral ook doen. De leus

'een leven lang leren' is aan mij welbesteed. Ik vind het dan ook bepaald geen straf om weer aan de studie te gaan om mijn lesbevoegdheid te halen. Ik zal

proberen dat sentiment zo goed mogelijk over te brengen op de kinderen waarmee ik in aanraking kom. Met mijn maatschappelijke ervaring hoop ik ook bij

te dragen aan een veilige en stimulerende leeromgeving op school. Ik heb de leerlingen van groep 1b al mogen leren kennen. Momenteel ontdek ik alle

karakters in groep 3a en ik kijk er naar uit om het komend half jaar nog veel meer kinderen te ontmoeten.

Er is altijd meer te vertellen, dus als u benieuwd bent naar meer kunt u mij in het voorbij gaan gerust aanschieten. Ik sta altijd open voor een gesprek.

Voor nu: Fi ammanillah wassalamu 'aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Khalid Bouna

Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu,

Beste ouders,

Mijn naam is juf Anissa en ik ben sinds deze maand gestart bij basisschool

Isra. Tot het einde van dit schooljaar loop ik van maandag t/m donderdag

mee in verschillende klassen en in september begin ik officieel het traject als

zij-instromer. Ik kijk er ontzettend naar uit om jullie en jullie kinderen beter

te leren kennen!

Ik heb een achtergrond in de bestuurskunde en heb in mijn vorige baan in de

non-profitsector gewerkt. Tijdens mijn werk daar merkte ik dat ik graag

meer directe impact wilde maken op de ontwikkeling van kinderen en hun

omgeving. Daarom heb ik besloten om de switch te maken naar het onderwijs,

een sector waarin ik mijn passie voor het begeleiden van de jeugd en het

bijdragen aan een positieve verandering in de maatschappij kan combineren.

Ik ben erg enthousiast om mijn kennis en ervaring in te zetten en om samen

met het team bij te dragen aan een fijne en leerzame tijd voor de kinderen

op school.

Met vriendelijke groet,

Juf Anissa

Meester Khalid

Juf Anissa



Bezoekje aan de

schoolbibliotheek

Uitjes en bezoekjes

De voorleesvader Thema gezondheid en CJG

Regionale voorrondes Groep 8 is gaan schaatsen



Een impressie van de koranwedstrijd

Imane onze topper 

de winnares van groep 7/8 


