
 
 

Beste nieuwsbrieflezers, 

Deze week een korte schoolweek, maar wel een uitgebreide nieuwsbrief! 

In deze editie lees je meer over de meerdaagse uitstap van het vierde leerjaar. Vorige week werden ook de klasfoto’s 

genomen – binnenkort kan je deze bestellen. 

Onderaan deze nieuwsbrief vind je bovendien een enquête van Huis van het Kind.  

Op vrijdag 23 mei mochten we een vijftigtal vrijwilligers verwelkomen. Het werd een gezellige namiddag. Na een 

rondleiding doorheen de hele school, genoten we samen van koffie én van enkele optredens. Het tweede leerjaar 

verraste ons met een rapoptreden, het derde leerjaar bracht een leuke dans, en het zesde leerjaar toonde hun 

techniekopdracht rond kettingreacties.  

BOSKLASSEN 

Met veel enthousiasme vertrok het vierde leerjaar op bosklassen – 

een driedaagse die bol stond van leren, beleven en plezier maken! 

Onze eerste halte was de Duitse militaire begraafplaats in Hooglede. 

Daar werden de kinderen stil van de indrukwekkende rustplaats en 

de verhalen die erbij hoorden. In het Flanders Fields Museum 

kwamen de gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog echt tot 

leven. Met authentiek materiaal, pakkende filmpjes en meeslepende 

audiofragmenten kregen onze leerlingen een inkijk in het harde leven 

tijdens de oorlog. Het was een leerrijke en emotionele ervaring die 

nog lang zal bijblijven. 

Na de geschiedenisles op locatie trokken we verder naar het mooie 

Westouter, waar natuur en avontuur centraal stonden. We 

knutselden met natuurmaterialen, gingen op fotozoektocht en 

leerden samenwerken tijdens uitdagende teambuildingsactiviteiten. 

Het touwenparcours was voor velen een hoogtepunt, net als de 

gezellige quizavond vol gelach en teamspirit. 

 
 



KLASFOTO’S  

Volgende week hangen de klasfoto’s uit aan de ramen van onze sporthal. Dan ontvang je van ons een bericht met 

een antwoordformulier via Smartschool. 

Wil je een foto bestellen? Betalen kan eenvoudig via overschrijving op het rekeningnummer BE37 7370 7467 8828. 

Vergeet niet het juiste bedrag te storten en de naam van je kind te vermelden. 

 

VRAGENLIJST HUIS VAN HET KIND 

Momenteel werken studenten sociaal-agogisch werk van Vives Kortrijk aan hun bachelorproef voor Huis van het Kind 

Lichtervelde. Ze onderzoeken hierbij de noden van gezinnen in Lichtervelde (o.a. 

omtrent communicatie, toegankelijkheid, het aanbod aan activiteiten, enz.) om te 

achterhalen wat goed loopt (en dus best blijft) en waar vernieuwing nodig kan zijn. 

Ze maakten hiervoor een enquête op.  

De enquête kunt u invullen via onderstaande link: 

https://forms.cloud.microsoft/e/2WEJhQ6SRc of via de qr-code op de flyer in 

bijlage.  

Uw anonimiteit blijft bewaard en uw inbreng zou een meerwaarde zijn voor de 

studenten. Zelf wanneer u het Huis van het Kind niet kent, kunt u gerust de 

enquête invullen." 

 

 

HET VIERDE LEERJAAR GING BIECHTEN 

Woensdag gingen alle leerlingen die godsdienst volgen naar de 

kerk voor het sacrament van de verzoening.  Dit is beter bekend 

als het vroegere “biechten”.  Het was een speciaal moment, 

samen met priester Luc en juf Evelien.  Hier volgen enkele 

getuigenissen van leerlingen. 

 

 

“Het was spannend en ik had super veel stress.  Maar toen ik moest biechten en het was eruit dan deed het wel 

deugd.  We kregen een dakje boven ons hoofd en toen heeft de priester ons vergeven. Ik ben blij.” (Eva) 

“Ik vond het leuk. Want ik kon alles van mijn fouten vertellen. Ik voel me nu wel beter.” (Ella) 

“Dit luchtte op omdat de priester niet kwaad was op mij.” (Bas) 

“Biechten is een last die van je schouders valt en ik vond het leuk.” (Joppe) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

 

  


