
1

uit de
laars

De Toverlaars maakt leren magisch!!
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Het volgende Toverwoordje 
verschijnt op: 31 oktober

Beste ouders en kinderen,

Verkeersdoolhof 
Kinderboekenweek!
Dag van de leraar
STUDIEDAG - KINDEREN VRIJ
Juf Marloes jarig!
Schoolfotograaf
Boekenmarkt
Muzische middag gr 1/2a, 4, 7/8
Start herfstvakantie
Weer naar school
Juf Jantina jarig!
Juf Patricia jarig!
Juf Claudia jarig!
Leerlingraad
OV
Toverwoordje 3

Op 19 september is een magische ster van De Toverlaars heengegaan.
Meneer Johan, die tot vorig schooljaar nog met zoveel liefde in groep 4
stond, is overleden. Lesgeven was zijn passie en tot het einde toe wilde
hij vooral ‘meneer Johan’ blijven.

We hebben in hem een geliefde collega, een bevlogen leerkracht en
een warm mens verloren. Zijn toewijding en betrokkenheid bij de
kinderen en de school zullen we nooit vergeten.

We willen iedereen bedanken voor de steun en het begrip in de
afgelopen week. Vanaf deze week pakken we de lessen en alles wat
daarbij hoort weer op. Het toverwoordje was al grotendeels gemaakt en
zoals alles gaat ook dit door. Meneer Johan zou het niet anders gewild
hebben.

Namens het team van de Toverlaars
Anita de Bruin



Ons eerste Blink-thema is “Een eigen plek”. In alle groepen wordt
dit thema op een eigen manier ingevuld:

De kleuters onderzoeken hun familie en huis.
Groep 3 oefent met letters in de letterhoek.
Groep 4 ontdekt wat er allemaal nodig is om te bouwen.
Groep 5 en 6/7 duiken in de wereld van de stadsmakers:
waarom wonen mensen in steden en hoe ziet jouw ideale
stad eruit?
Groep 7/8 gaat op reis met altijd onderweg: waarom
verhuizen mensen eigenlijk?

In het trappenhuis bouwt Pip mee. Hij werkt aan zijn huis op de
bovenste verdieping en kinderen mogen een kamer huren en
inrichten. Zo bouwen wij samen, steen voor steen, aan het huis
van Pip en aan ons eigen plekje op school!

Mededelingen
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De gouden weken

Leerlingenraad

Een eigen plek op de Toverlaars

Op 22 augustus is de leerlingraad voor
het eerst bijeen gekomen. Tijs, Thom,
Damla, Lot, Noa, Mirthe, Nurdan en
Noa zullen dit schooljaar alle leerlingen
vertegenwoordigen. We hebben kennis
gemaakt en 4 activiteiten verdeeld waar
ze in mee gaan denken. Er kwamen ook
al goede ideetjes waar we het de
komende tijd nog over gaan hebben. 

Noa uit groep 8 zal namens de
Toverlaars de bovenschoolse
leerlingraad gaan vertegenwoordigen.

De eerste weken na de zomervakantie staan in het teken van
groepsvorming. We noemen dat de gouden weken. In alle groepen
stond een doos met daarin ballonen en kraskaartjes. Elke dag
hebben de kinderen een kaartje open gekrast en was er een leuk
groepsspel of verrassing. Denk aan bv extra buiten spelen, tekenen
etc. En natuurlijk doen we heel veel kanjer spelletjes om elkaar als
groep te leren vertrouwen!

Op De Toverlaars vinden we goed contact
met ouders belangrijk. Toch willen we u
informeren dat onze telefonie in het
gebouw niet overal toereikend is. Dit
betekent dat we niet altijd in staat zijn de
telefoon op te nemen, wanneer Marije of
Anita niet op kantoor aanwezig zijn.
Onze leerkrachten willen we niet belasten
met een telefoon tijdens het lesgeven. Zij
zijn daarom bereikbaar via Parro – zowel
voor schooltijd als na 14.15 uur. Overdag
staan zij voor de klas. In de meeste
gevallen lezen zij Parro-berichten wel,
maar kunnen zij niet direct reageren.

Mocht u de school dringend nodig hebben
en krijgt u ons telefonisch niet te pakken,
dan kunt u altijd mailen naar
detoverlaars@stichtingleersaam.nl.

Moet u plotseling uw kind ophalen? Kom
gerust naar school, dan zorgen wij dat uw
kind wordt gehaald.
Bedankt voor uw begrip en samenwerking!

Bereikbaarheid
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Wist u dat?

Letters in de kleuterklas

Infomatieavond

Juf Lotte en juf Marije jarig zijn
geweest...
Van het weekend juf Fieke jarig
was...
In de schoolbieb weer wat nieuwe
boeken staan...
In groep 3 juf Ingeborg 2 dagen
lesgeeft sinds half september. Zij
ook OV lid is van onze school...In onze kleuterklassen wordt er volop gespeeld, geleerd en

geoefend. Dit keer stond de letter K centraal. De kinderen 
luisterden goed: in welk woord hoor je de K allemaal? 
Samen ontdekten we woorden als varken, kaas, koek en 
natuurlijk… kleuters! Met spelletjes, liedjes en 
knutselactiviteiten maakten we er een echte ‘K’-week van.

Op 1 september was het zover: onze
inloop- en infoavond! De kinderen
waren de echte gidsen en lieten hun
ouders trots de klas zien. In groep 3, 7
en 8 vertelden de leerkrachten ook nog
wat handige weetjes. Beneden in de
hal stonden juf Lotte, juf Simone en juf
Moenja klaar om uit te leggen wat zij
allemaal doen op De Toverlaars.
Ondertussen zorgde de OV voor iets
lekkers en kon je bij de MR zelfs
grabbelen in een heuse ballenbak. Het
werd een echte Toverlaars-avond:
gezellig, leerzaam en een beetje
feestelijk!

Studiedag
Donderdag 4 september stond voor het team van de Toverlaars de
studiedag in het teken van bewegend leren. In de ochtend hebben we
gezien dat herhalingslessen ook heel goed met beweging te oefenen zijn.
Zelf hebben we dat ook even goed geoefend en uitgeprobeerd. Inmiddels
zijn alle juffen en meneer Jason dat ook aan het uitproberen in de klas! 

Nieuws van de OV
Mijn naam is Angelique van der Ven, moeder van 3 dochters (2 zitten
inmiddels op de middelbare school) en Lieke uit groep 5. Part time
administratief medewerker en daarnaast sinds drie jaar met veel plezier
actief binnen de oudervereniging.

De oudervereniging is voor mij een mooie manier om betrokken te zijn bij de
school en bij te dragen aan de fijne sfeer waar De Toverlaars om
bekendstaat. Afgelopen tijd zijn er wat veranderingen geweest: Joyce heeft
afscheid genomen (bedankt voor je inzet, Joyce!), en we hebben maar liefst
drie nieuwe leden mogen verwelkomen. Wat fijn dat er weer zoveel ouders
samen met de kinderen willen meedenken en meehelpen!

De activiteiten waar we onlangs aan meegewerkt hebben zijn de stand
tijdens de info avond, deze is goed bezocht, en we hebben vorige week
woensdag bij het oversteekparcours van de kleuters geholpen. Dit
verkeersmoment is goed verlopen: het was mooi om te zien hoe goed de
kinderen opletten in het verkeer! De hulpouders ook weer heel erg bedankt
voor jullie medewerking.

Tot slot willen we als oudervereniging graag stilstaan bij het verdrietige
nieuws dat meneer Johan op 19 september is overleden. Hij was voor velen
een vertrouwd en zeer geliefd gezicht binnen de school. Met warmte en
dankbaarheid zullen we aan hem blijven denken. Onze gedachten gaan uit
naar zijn familie en dierbaren.
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In het zonnetje

Even voorstellen

Schoolfotograaf

Hoi allemaal,
Ik ben Ingeborg Kannekens, 43 jaar, getrouwd met Patrick en moeder
van Yinthe uit groep 6. Vanaf dit schooljaar ben ik weer terug in het
onderwijs. Ik haalde in 2004 mijn pabo-diploma en heb tot 2020 met
veel plezier voor de klas gestaan. Daarna begon ik mijn eigen bedrijf
als virtueel assistent, maar ja… het onderwijs bleef kriebelen.
Uiteindelijk werd het gemis te groot en heb ik juf Anita benaderd.
Vanaf 17 september mag ik juf Wilma vervangen en sta ik elke
woensdag en donderdag voor groep 3. Dat voelt echt als een
cadeautje!
Sommigen kennen me misschien al van de oudervereniging (waar ik
penningmeester ben) of van de kinderdisco’s die ik samen met de
wijkvereniging organiseer. In de vrije tijd die over is, ga ik graag naar
het theater of naar de Efteling met ons abonnement. Verder ben ik dol
op gezelschapspelletjes, maar een avondje bankhangen voor de tv
vind ik ook heel fijn.
Ook dit jaar blijf ik in de oudervereniging, maar het
penningmeesterschap ga ik samen doen met Iris van Dijk-Bloks (mama
van Ivy uit groep 1-2A). Zij neemt deze rol uiteindelijk van mij over.
Ik kijk er enorm naar uit om er samen met de kinderen, 
collega’s en jullie als ouders een fijn en gezellig 
schooljaar van te maken!
Groetjes
Juf Ingeborg

Graag stel ik mijzelf aan jullie voor! Mijn naam is Imke Braams, ik ben
16 jaar oud en ik zit in het tweede jaar van de opleiding
Onderwijsassistent op het Curio Zorg en Welzijn in Breda.  
Dit schooljaar loop ik stage op De Toverlaars. Op donderdagen en
vrijdagen ben ik aanwezig in de groepen 5, 6/7 en 7/8. Tijdens deze
dagen help ik in en rondom de klas met het ondersteunen van groepjes
kinderen.  
Nog even iets kort over mijzelf. Ik ben geboren en getogen in
Zevenbergen, waar ik samen met mijn ouders en mijn broertje woon. In
mijn vrije tijd vind ik het leuk om te tennissen. Ook vind ik het leuk om
te hardlopen als ik vrije tijd over heb. Daarnaast werk ik ’s avonds en in
het weekend bij de Dirk in Zevenbergen.  
Ik kijk ernaar uit om een leuke en leerzame tijd te hebben op De
Toverlaars!  
Mochten jullie nog vragen hebben of meer willen weten, dan hoor ik
het graag! 
Met vriendelijke groet, 
Imke Braams  

Afgelopen april zat juf Marije 25 jaar
in het onderwijs en komende oktober
juf Moenja. Deze mijlpalen worden
naast een gezellig samenzijn op
school ook altijd stichting breed
gevierd. Op de personeelsborrel
werden ze dan ook toegesproken
door onze algemeen bestuurder.

Op dinsdag 7 oktober komt de
schoolfotograaf weer langs om onze
kinderen en de groepen op de foto te
zetten. Natuurlijk bieden wij ook de
mogelijkheid om met broertjes en
zusje op de foto te gaan die niet bij
ons op school zitten. Hiervoor hebben
we tijd gereserveerd tussen 8.00 en
8.15.
Broertjes en zusjes die op school zitten
worden onder schooltijd
gefotografeerd. Onze OV zorgt ervoor
dat alle kinderen er weer prachtig op
staan.



Op de Toverlaars werken we met Kanjertraining. Kanjertraining gaat over het
bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het
creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig
schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit lessen met bijbehorende oefeningen
om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. 
 
Gouden, Zilveren en Bronzen Weken
Na de zomervakantie: Gouden Weken – groepsvorming en afspraken maken.
Na de kerstvakantie: Zilveren Weken – samenwerken en terugblikken.
Na de meivakantie: Bronzen Weken – versterken van het “wij-gevoel”.

Wat kinderen (maar ook leerkrachten en u als ouder) nodig hebben 
Een veilige en vertrouwde omgeving.
Spelen, praten en leren met elkaar.
Duidelijke afspraken en structuur.
Complimenten en echt contact.

Wat we leren met Kanjer
Jezelf zijn en vertrouwen hebben (witte pet).
Rekening houden met elkaar.
Eerlijkheid en duidelijkheid.
Trots zijn op wie je bent en wat je kunt.

Praktisch in de klas
Elke leerling heeft een smiley-kaart om van fouten te leren.
Klassenregels hangen zichtbaar op de Kanjermuur.
Elke ochtend starten we met een persoonlijke begroeting.

Samen met ouders
We houden u op de hoogte via Info doe-bladen en Parro. 

Van belang is wij allemaal: leerkrachten, directie, ouders en kinderen op een
respectvolle manier met elkaar omgaan. 
Kanjertraining geeft ons handvaten waarmee we kinderen, leerkrachten en ook u
als ouder kunnen leren om zich op een positieve manier te handhaven in sociale
(stressvolle) omstandigheden door ‘handig’ gedrag te laten zien. Onder het motto:
wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je er ‘handig’ mee
omgaat is belangrijker, dat vormt je. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de
situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. 

Heeft u vragen of wilt u iets delen? Neem gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Team OBS De Toverlaars en Kanjercoördinator juf Fieke
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Kanjer op de Toverlaars

https://kanjertraining.nl/cursus-sociale-vaardigheden/
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Sportstuif

Schoolbieb

Sportstuif organiseert gratis een
Halloween speurtocht en spookhuis voor
alle kinderen van Etten-Leur. U kunt uw
kind aanmelden via de website.

Info van derden


