
KLIM OP 
IN BEELD

NOVEMBER /  DECEMBER 2025

14 januari: Pedagogische
studiedag - geen school
5 februari: Letterfeest 1ste lj.
13 februari: Carnaval
28 februari: Opendag

Onze school is open vanaf 8u00.
De lessen starten om 8u45.

Na de kerstvakantie dragen al
onze leerlingen nog steeds voor
en na school onze gekende
oranje fluo - hesjes.
Leerlingen die met de fiets
komen, moedigen we aan om
een helm te dragen. Elke dag
kunnen de leerlingen een digitale
stempel verdienen, waarmee ze
op het einde van de
verkeersactie een prijs verdienen.

VERKEERSACTIE

Helm op, fluo top

Save the date

Maandag 5 januari tot en met

midden februari: 

Hoge Brug afgesloten

Heraanleg van:

Werf

Bril

Kattenstraat

Kloosterstraat

Volmolenstraat

Werken en verkeershinder duren

tot eind april.

Opgelet WERKEN!

Op tijd naar school



ER WAS WEER
HEEL WAT TE

BELEVEN !
De Sint op bezoek

Sinterklaas kwam langs op onze school met zijn Pieten. Hij arriveerde
samen met de politie, omdat zijn Grote boek zoek was. Gelukkig hebben
alle leerlingen van onze school meegeholpen om het boek terug te
vinden en kon het feest toch doorgaan.



Vierde leerjaar ontdekt het hart van Lier

Het vierde leerjaar trok, nav van de lessen O.W., op ontdekkingstocht door
Lier. De leerlingen brachten een bezoek aan de burgemeester en de
stadsdiensten. Het werd een bijzonder fijn én leerrijk bezoek, waarbij de
leerlingen met heel wat nieuwe inzichten én enthousiasme terug naar
school keerden.

Derde leerjaar trekt naar Antwerpen 
voor magische musical

De leerlingen van het derde leerjaar zijn met de trein naar Antwerpen geweest.
Daar zijn ze in de Stadsschouwburg gaan kijken naar de knotsgekke musical
'Alice in Wonderland'. Het was een reuze spektakel met kleurrijke kostuums,
een grappig verhaal en vrolijke muziek.



Het warmste koekenkraam

Eerste kleuterklas ontdekt licht en donker

In Klim Op vlamden we mee voor mensen die
onzichtbaar ziek zijn. Dit jaar was ons warmste

koekenkraam weer een groot succes. 
Bedankt aan alle enthousiaste bakkers,

verkopers en kopers.

De voorbije weken werkte onze eerste kleuterklas rond het thema licht en donker.
De kleuters gingen enthousiast aan de slag met zaklampen, schaduwen en
verschillende lichtbronnen. Er werd geknutseld, voorgelezen en gespeeld in een
verduisterde hoek van de klas. 



Samen genieten van verhalen

Tijdens de voorleesweek stond onze school helemaal in het teken van boeken
en verhalen. De kapel werd extra gezellig ingericht. Alle klassen konden
genieten van een voorleesmoment. De leerlingen luisterden geboeid naar
leuke, spannende en grappige verhalen. Het was een warme, inspirerende week
waarin verhalen ons samenbracht en de liefde voor lezen centraal stond.



 

Bezoek aan de Kerststal

Het tweede leerjaar bracht een sfeervol bezoek aan de Kerststal.  De kinderen
bekeken vol verwondering naar al de verschillende figuren.
Het bezoek was een rustig en warm moment, waarop we genoten van de
gezellige kerstsfeer. 

Echte klimaatcomponisten in het vijfde leerjaar

Het klimaat stond in het vijfde centraal,
maar dan op een heel muzikale manier.
De leerlingen gingen samen aan de
slag als echte klimaatcomponisten. Met
veel enthousiasme schreven ze een
eigen rap over het klimaat en hoe we
beter voor onze planeet kunnen zorgen.

Een geslaagde combinatie van muziek,
taal en klimaatbewustzijn!



 

Eerste leerjaar bezoekt stadsmuseum

Het eerste leerjaar trok er op uit naar het stadsmuseum in het kader van het
thema ‘dikke jas, dunne jas’. Tijdens dit leerrijke bezoek ontdekten de
leerlingen hoe kledij wordt gemaakt van schapenwol. Ze kregen een

boeiende demonstratie en mochten daarna zelf aan de slag om wol te
spinnen. Het werd een fijne en leerzame ervaring voor iedereen!

Sportieve dag in Kronkeldidoe

Het eerste leerjaar bracht een
bezoek aan Kronkeldidoe voor
een actieve en speelse uitstap.

De kinderen konden zich er
helemaal uitleven met

balanceren, springen, trappen,
klauteren, gooien en lopen.



 

Schaatsbaanpret!

Het vijfde leerjaar trok naar de schaatsbaan om hun beste moves te tonen.

Afscheid van meester Steven

Met veel pijn in ons hart, moesten wij afscheid nemen van meester Steven.
Dit deden we met een zelfgemaakt lied en een erehaag door Lier. We zullen

meester Steven zeker missen op onze school!



 

10/10 voor Sfeer en gezelligheid in onze
kleuterklassen




